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Lotte van der Zwet schrijft 
woorden die raken. Over wat 
ze voelt en ervaart. Haar 
woorden zijn herkenbaar en 
ontroerend, eenvoudig en 
diepgaand. Vanuit alledaagse 
thema’s maakt ze poëzie  
toegankelijk voor iedereen. 
Het leven, de liefde, verdriet, 
de dood, balans en zorgen; 
alles komt voorbij. Lotte  
gelooft in de kracht van 
openheid en kwetsbaarheid, 
om zodoende (h)erkenning 
te kunnen vinden bij elkaar. 
De woorden van Lotte  
komen recht uit haar hart.
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I k  b e n  d a n k b a a r 
v o o r  h e n  

d i e  m i j  v o r m d e n 
t o t  w i e  i k  n u  b e n 
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L o t t e  v a n  d e r  Z w e t  ( 1 9 8 9 )  w e r k t  a l s  
p s y c h i a t r i s c h  v e r p l e e g k u n d i g e  e n  p r o b e e r t  
b i n n e n  d i t  v a k ,  n e t  a l s  m e t  h a a r  w o o r d e n ,  

e e n  v e r s c h i l  t e  m a k e n . 
H a a r  g e d i c h t e n  p l a a t s t  z e  o p  I n s t a g r a m ,  

z e  t r e e d t  v e e l v u l d i g  o p  a l s  w o o r d k u n s t e n a r e s  
e n  s c h r i j f t  g e d i c h t e n  ‘ o p  b e s t e l l i n g ’ .

W o o r d e n  v a n  L o t t e  i s  h a a r  d e b u u t .



Ik wil het niet 

zonder jou

maar ik kan het

niet verdragen

te moeten vragen

of jij houdt van mij

zoals ik van jou hou
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Beste vrienden heb ik niet

van elk is er maar één

zo speciaal en zo bijzonder

weet dat ik het meen

wanneer ik zeg dat ik je liefheb

om wie je voor mij bent

en dat je als geen ander

alle kanten van mij kent

ik wil zo ook voor jou zijn

zonder oordeel altijd daar

vandaag en overmorgen

nog wel honderd jaar
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Ik voel me

zoveel lichter

zoveel dichter

bij mezelf
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De zon

een wolk

wat regen

wind mee

en soms

wind tegen
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Met open armen 

dans ik

op het ritme

van het leven

ontvang alles wat

me wordt gegeven
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